
Oneness Circle
1 februari ‘19 

Living the vision of Oneness 

If one realises at heart what one’s true nature is, 
one will find that it’s infinite wisdom, truth and bliss, without beginning and end. 
          Ramaha Maharshi 

Hoe kunnen we vrede ervaren te midden van chaos?

Via meditatie, Satsang, mantra’s zingen en avondmaal nodigen we je uit om éénheid 
te vieren. We stemmen ons af op het Nu en het wonder van samen aanwezig te zijn. 
Frank en Kathy Coppieters begeleiden deze avond, samen met Nathalie Verboven, 
Mieke Polfliet (mantra’s) en Simone’s Kitchen (biologisch avondmaal). 

Wanneer: 	 	 Vrijdag 1 februari ’19 van 17 tot 21 u.

Waar: 	 	 Zaal van Trier, Van Trierstraat 40, Antwerpen

Bijdrage: 	 	 60 € bij betaling voor 10 januari ’19, 65 € na 10 januari ’19.

Info & Inschrijving:	 nathalie@ayni.be, 0475 65 30 30

We hopen je daar te mogen ontmoeten!
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